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Even voorstellen….. 
Mijn naam is Ria. In september ben ik op 

de Balloohoeve gestart als de nieuwe 
leerkracht. Ik ben getrouwd met Jeroen. 

Samen hebben wij vijf kinderen. We 
wonen in Assen. We hebben ook nog 

huisdieren, namelijk een konijn en twee 
cavia’s. ik vind het ontzettend leuk dat ik 
samen met jullie op de Balloohoeve mag 

werken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

Op de boerderij.. 
De zomervakantie is weer voorbij, dit betekent dat de kinderen van de 

kindergroep weer naar school zijn en niet meer door de week naar de boerderij 
komen. We hebben de afgelopen weken goede hulp aan hun gehad!   

Jarigen 
 
Jelani 4-sep 
Maurice 5-sep 
Simone 5-sep 
Tamara  5-sep 
Marjan (winkel) 10-sep 
Patrick 11-sep 
Therese(winkel) 12-sep 
Yannick 15-sep 
Jarno P 17-sep 
David 24-sep 
Zoë 24-sep 
Peter 26-sep 
Maud 27-sep 

 
Alwin 2-okt 
Tjitske 7-okt 
Bram 8-okt 
Robbert 8-okt 
Kai 14-okt 
Marieke 26-okt 
Teun 29-okt 

 

Wist je dat… 
We twee nieuwe stagiaires hebben, Chantal en 

Lianne. Ook is Noor sinds september werkzaam op 
de boerderij, zij zal een werken en leren traject gaan 

volgen. In de volgende nieuwsbrief komt er een 
voorstel rondje.  

Paarden 
We zijn de afgelopen weken lekker 
op pad geweest met de paardjes. 
Voor de kar en onder het zadel. 

Roeba voelde zich niet zo lekker, ze 
bleek koliek te hebben, gelukkig is 

ze nu weer helemaal beter en 
huppelt ze weer vrolijk door de 

wei. 

Kindergroep  

 We hebben er sinds de 
zomervakantie een hele club 

nieuwe kinderen bij. Wij heten 
Devin, Rick, Juliano, Indy en Boaz 
van harte welkom bij ons op de 

boerderij. Gedurende de vakantie 
hadden we vaak een wat kleiner 

clubje, gelukkig zijn nu alle 
kinderen weer terug en kunnen we 
weer hard aan het werk met elkaar 

Daarnaast hebben wij in de 
vakantie afscheid genomen van 

Nimm.  



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voedselbos 

Sinds april 2024 zijn Aaldert, Dolf, Olco, Teun en Ruben begonnen met de cursus voedselbos. De cursus wordt 
gegeven door Femmeke en Martijn. De eerste cursusdag ging over kennismaking met elkaar en de algemene basis 
van een voedselbos. Hier hebben wij al veel geleerd over zoal de verschillende lagen van een voedselbos en wat 

voor soorten planten, bomen, struiken, grond bedekkers en gewassen je in een voedselbos kwijt kunt. Bij de lunch 
van de cursus neemt iedereen wat lekkers mee en delen wij dit met elkaar. 

De tweede cursusdag gingen wij naar Brunsting om te kijken bij het voedselbos van Femmeke. Hier hebben wij in 
groepjes rondgelopen en met een schep op verschillende plekken de bodem bekeken. In het voedselbos liepen 

paarden vrij rond en er zaten kalkoenen in een omheining. In het buurthuis van Brunsting hebben wij informatie 
gekregen over de bodem van een voedselbos. Iedereen nam een potje grond mee van hun eigen voedselbos. Hier 
werd water aan toegevoegd en na een poosje zag je verschillende lagen in het potje verschijnen. Martijn is bij alle 

potjes langsgegaan en heeft verteld wat de lagen betekenen en welke potjes goede/gezonde grond bevatten. 

De derde cursusdag ging niet door vanwege ziekte, maar we hebben zelf gezeten bij ons voedselbos om het te 
hebben over ons ontwerp en de visie die we hebben voor het voedselbos. Ons voedselbos is ongeveer 8 meter bij 

400 meter. We gaan de komende tijd individueel bezig met een ontwerp van 50 meter bij 8 meter. Hier gaan we na 
Aaldert’s vakantie met zijn allen weer voor zitten. De cursus is nog niet voorbij dus verwacht een vervolg van ons! 

Op dit moment is de bodem van ons voedselbos bedekt met bloemen en er staan al wat fruitbomen in. Als het je 
leuk lijkt om een keer te kijken kan je er altijd naartoe! 

Teun & Ruben 

 

Boerenfietstocht 
Dit jaar hebben wij de 

boerenfietstocht niet gefietst, maar 
in plaats daarvan waren wij zelf 

onderdeel van de boerenfietstocht. 
3 Donderdagen in augustus hebben 

wij een heleboel fietsers mogen 
ontvangen bij ons op de boerderij. 
We gaven rondleidingen en lieten 
op de verschillende plekken zien 
wat wij allemaal op de boerderij 

doen. 

Wist je dat… 

We een loge hebben gehad. Deze 
postduif was aan komen vliegen, na 

een weekje hem gevoerd te 
hebben, hebben wij hem weer vrij 

gelaten en hopen we dat hij zijn 
weg weer naar huis vind, daarvoor 
moet hij nog wel een stukje want 

hij komt helemaal uit België. 

Tuin 

Op de tuin zijn we 
nog steeds druk 
aan het oogsten, 
wel is te merken 
dat de zomer op 

zijn einde komt. De 
pompoenen 

komen langzaam 
van het land, dat 

het langzaam gaat 
komt doordat we 

geen gunstige 
zomer hebben 
gehad voor de 
pompoenen.  


